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Geboren uit liefde kostbaarder dan goud 

Door God geliefd en aan ons toevertrouwd 

Een stukje hemel lieflijk en klein 

Een wonder waarvoor wij dankbaar zijn 
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OPENINGSLIED          Allen staan 

Gezang 271 

INLEIDING 

Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, van  
    Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

Allen:   Amen.     

Voorganger:  Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

Allen:    tot God, die altijd weer mijn ziel    
    met vreugd vervult. 

SCHULDBELIJDENIS  

Voorganger:    Onze hulp is de Naam van de Heer, 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:  Laten wij onze schuld belijden  

    in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Allen buigen het hoofd 

Allen:   Voor U belijden wij, almachtige God,  
    voor heel uw kerk en voor elkaar,   
    dat wij gezondigd hebben,  
    in gedachte, woord en daad, 
    in het kwade, dat wij gedaan hebben  
    en in het goede dat wij hebben nagelaten. 

    Ontferm U over ons,  
    vergeef ons onze zonden, 
    en geef dat wij U mogen dienen; 
    vernieuw daartoe ons leven  
    door Christus, onze Heer. 

Voorganger:  De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, 

    vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige 
    leven. 

Allen:   Amen.   

KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG 'GLORIA'     Allen staan 
Mis 17  

(De missen staan achterin het blauwe gezangboek.) 

GEBED VAN DE DAG  



3 
 

De kinderen gaan naar de kinderkerk      Allen zitten 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Jesaja 61, 1-9      

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 

om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun 

vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een 

genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze 

God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te 

schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats 

van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt 

hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van 

zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang 

verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, 

verlaten sinds mensenheugenis. Vreemden staan je ten dienste en 

hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. 

En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God 

zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken 

vergaard, je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende 

loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven 

zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want ik, de 

HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw 

belonen, een eeuwig verbond sluit ik met hen. Hun kinderen zullen 

vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht. 

Dan zullen allen die hen zien erkennen: ‘Dat zijn de kinderen die de HEER 

heeft gezegend.’ 

ANTWOORDPSALM: 145, 13-21
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TWEEDE SCHRIFTLEZING: 1 Korintiërs 12, 12-27 

Zusters en broeders, een lichaam is een eenheid die uit vele delen 

bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. 

Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één 

Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één 

Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije 

mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit 

vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het 

lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: 

‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan 
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werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het 

dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het 

dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen 

plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één 

lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist 

zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam 

vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ 

en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist 

die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest 

noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die 

we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 

dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God 

heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben 

ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn 

samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één 

lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die 

vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt 

daar deel van uit. 

HALLELUJA          Allen staan 

Gezang 464    

EVANGELIE: Lucas 4, 14-21 

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws 

over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de 

synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar 

hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de 

synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van 

de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar 

geschreven staat: 

‘De Geest van de Heer rust op mij, 

want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
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om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer 

zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem 

gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in 

vervulling horen gaan.’        

Acclamatie op het evangelie: Gezang 304 “U komt de lof toe, u het 

gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle 

eeuwen der eeuwen.” 

PREEK           Allen zitten 

Meditatief orgelspel 

 

DOOP VAN LUCAS JOHANNES ANTHONIE TIMMER 

 

Wanneer ouders met de dopeling en de kinderen de kerk binnenkomen 
wordt gezongen: Gezang 737 

 

 

 

Presentatie 

Wanneer de dopeling in de kerk is gebracht, zegt de priester:  
 
Onze Heer Jezus Christus  
heeft na zijn verrijzenis uit de doden  
tot zijn leerlingen gezegd:  
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  

Gaat dan heen,  
maakt alle volken tot mijn discipelen  
en doopt hen  
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in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest;  

en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. 

En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 

De priester richt zich tot de ouders en zegt: 

Robert en Martine,  
jullie zijn vandaag met jullie zoon in Gods huis gekomen  

om hem door de doop  

te laten opnemen in de kerk, 
om hem te laten opgroeien  
in geloof, hoop en liefde, 
om hem te laten onderwijzen 
in Gods heilzame aanwijzingen voor dit leven 
en om de verlossing met ons te vieren. 

Wij danken God, die jullie dit in het hart heeft gegeven. 

Allen:  Gezegend de Naam van de Heer. 

 

Naamgeving en kruisteken 

De priester vraagt: 

Robert en Martine, welke naam hebben jullie aan jullie zoon gegeven? 

Lucas Johannes Anthonie 

Vervolgens zegt de priester: 

Moge deze naam geschreven staan 
in het boek des levens  
en gegrift in de palm van Gods hand. 

De priester neemt het kind in zijn armen en zegt: 

In de naam van Jezus,  

die kinderen in zijn armen nam en zegende,  

ontvangen wij als zijn gemeente Lucas met blijdschap in ons midden.  

Wij tekenen Lucas met het kruis   

van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus,  
want het is door het kruis,  
dat de vreugde in de wereld is gekomen. 

De priester maakt een kruisteken over het voorhoofd van het kind en 
reikt het kind over aan zijn ouders, waarna deze eveneens het kruisteken 

maken over het voorhoofd van het kind. 
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Handoplegging  

De priester legt het kind de handen op en zegt: 

Heer onze God,  
Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden 
om de macht van de boze te breken 

en de geest van het kwaad in ons te doven. 

Wij vragen U: leg uw hand op Lucas, 
opdat hij mag weten,  
tot welke hoop hij geroepen is 
en hoe rijk en heerlijk het erfdeel is van uw heiligen. 
Laat hem door de kracht van het lijden en sterven  

van Jezus Christus en van zijn verrijzenis  
nooit alleen in het donker gaan, 
maar verlicht zijn levensweg door uw Geest. 
Geef, dat hij alle dagen van zijn leven zich gesterkt weet 
door uw nabijheid.  

Allen:  Amen. 

De priester raakt met de vingers de oren en de mond van het kind aan en 
zegt:    

In de naam van Jezus,  

die de oren opende van wie niet kon horen 
en de tong losmaakte van wie niet kon spreken: 
Effata! word geopend,  

opdat je met blijdschap Gods woord mag horen  
en zijn lof verkondigen. 

Allen: Hoor Israël,  
de Heer is onze God; 

de Heer is één.  
Eén is onze God,  

groot is onze Heer, 
gezegend zijn Naam. 

 

Geloofsbelijdenis      

De priester richt zich tot de gemeente: 

Zusters en broeders,  
opdat hij die de doop zal ontvangen  
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zich gedragen mag weten door het geloof van de kerk, 

willen wij samen dit geloof belijden:       

Allen gaan staan 

Allen zeggen:  Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde 
En in Jezus Christus,  

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen van de doden, 

die opgestegen is ter hemel,  
zit aan de rechterhand van God,  
zijn almachtige Vader 
vandaar zal hij komen oordelen  
de levenden en de doden 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam,  
en het eeuwig leven.  
Amen. 

       

Doopbeloften         Allen gaan zitten 

De priester vraagt de gemeente: 

Zusters en broeders, wilt u Lucas, 

voor zover in uw vermogen ligt, helpen te groeien in het geloof 

in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus 
en wilt u hen helpen Christus na te volgen? 

Allen:  Ja, dat willen wij. 

De priester vraagt de ouders: 

Beloven jullie Lucas Johannes Anthonie,  

die aan jullie is toevertrouwd,  
met liefde en zorg te omringen? 
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Ouders:   Dat beloven wij. 

Beloven jullie Lucas op te voeden  
in de geest van het evangelie van Jezus Christus 

en hem in liefde trouw te blijven 
welke weg hij in de toekomst ook zal gaan? 

   Dat beloven wij. 

Beloven jullie elkaar en Lucas 

aan God aan te bevelen 
en hem te helpen het kwade te overwinnen 
door het goede te doen? 

   Dat beloven wij. 

Willen jullie dat Lucas gedoopt wordt? 

   Ja, dat willen wij. 

 

Bediening van de doop 

De priester stort driemaal water op het hoofd van de dopeling en zegt: 

Lucas Johannes Antonie,  
ik doop je in de Naam van de  Vader 
en de  Zoon  

en de  heilige Geest.  

Allen:   Amen. 

 

De priester zalft de gedoopte kruisgewijs op het hoofd met het chrisma 
en zegt: 

De almachtige God,  
Vader van onze Heer Jezus Christus, 

heeft je doen herboren worden  
uit het water en de heilige Geest  
en geeft je deel aan de vergeving der zonden.  
Hij verzegelen je  
met het teken van zijn Gezalfde — Christus — 
wiens naam jij voortaan mag dragen. 

 

Bevestiging van het nieuwe leven 
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De priester legt het witte doopkleed op de pasgedoopte en zegt: 

Jij die in Christus bent gedoopt,  
jij hebt je met Christus bekleed. 

De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken en aan de ouders 

overhandigd. 

Ontvangt voor Lucas  

het licht van Christus, 

het waarachtige licht,  
dat voor alle mensen is verschenen. 
Dat Lucas door het leven mag gaan  
als een kind van het licht. 

De priester zegt tot de nieuwgedoopte: 

Lucas Johannes Anthonie, ga in vrede het nieuwe leven in. 

De priester zegt tot de ouders: 

Robert en Martine,  
omring Lucas met jullie liefde, 
wees gelukkig met elkaar  

en de Heer zij met jullie. 

Hierna wordt gezongen: Gezang 821 

VOORBEDEN       Allen knielen of staan  

Acclamatie op de intenties: Gezang 317 “Heer, onze God, wij bidden 

U, verhoor ons.” 
 
VREDEGROET          Allen staan 

OPDRACHT VAN DE GAVEN        Allen zitten 

Gezang 799 

Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht en de altaartafel 

wordt klaargemaakt, zingen allen het offertoriumgezang. Tijdens dit lied 
wordt gecollecteerd voor het Voorzieningenfonds Gezinshereniging 
Vluchtelingen (Raad van Kerken) ter ondersteuning van Amersfoortse 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning die hun gezin mogen laten 
overkomen. 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 
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Voorganger:   Bid, zusters en broeders, dat onze offerande  

    aanvaard mag worden door God, de almachtige  

    Vader. 

Allen:    De Heer neme de offerande aan uit uw handen, 
    tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en 
    van zijn gehele heilige kerk. 
Voorganger:  Amen. 

 

GEBED OVER DE GAVEN  

EUCHARISTISCH GEBED         Allen staan 

Voorganger:   De Heer zij met u    

Allen:   En met uw geest. 

Voorganger:   Opwaarts de harten   

Allen:    Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Voorganger:  Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God. 

Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig.  

De voorganger vervolgt het gebed (prefatie 5). 

HEILIG 
Mis 17 

De voorganger vervolgt het gebed (6).   Allen knielen of staan 

Acclamatie:  

Allen:  Christus is gestorven,  
Christus is verrezen,  
Christus zal wederkomen!  

GEBED DES HEREN 

Voorganger:  Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de 
Heer en door goddelijke lering onderwezen, durven 
wij spreken: 
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Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. 
 Amen. 

 

HET BREKEN VAN HET BROOD 

LAM GODS, Mis 17 
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COMMUNIE 

Voorganger:  Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van 

    het Lam. 

Allen:    Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
    maar spreek slechts een woord en ik zal  

    gezond worden. 

Voorganger:  Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus 
    beware ons ten eeuwige leven. 

GEBED NA DE COMMUNIE 

LOFVERHEFFING (6) 

 

Gesprek met de kinderen 
 

ZEGEN         Allen staan 

SLOTLIED  
Gezang 720  

De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk. 

Na afloop van de viering is er koffie, thee en wat lekkers in de Joriszaal. 
U bent van harte uitgenodigd om ouders, familie en vrienden geluk te 
wensen met de doop van Lucas en om de ontmoeting met elkaar voort te 
zetten. 

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot  

pastoor Louis Runhaar,  
tel. 033-4940390,  
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl 

of tot de secretaris van het kerkbestuur,  

Lydia Janssen  
tel. 033-4750663,  
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl 


